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Liturgie voor de lofprijsdienst 
14 oktober 2018 om 10.00 uur 

In de Gastkerk te Zuidhorn 
Voorganger:  Martijn Dekker 

-o-o-o-o-o- 

 
Zingen: Psalm 121 
 

1   Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2   Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
 als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
 Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
 
3   De Heer brengt al uw heil tot stand, 
 des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
 uw schaduw aan uw rechterhand; 
 de zon zal U niet schaden, 
 de maan doet niets ten kwade. 
 
4   De Heer zal u steeds gadeslaan, 
 Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 
 
Votum en Zegengroet en welkom 
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Zingen: Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’ 
 

1. De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
3. En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
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Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Bidden 
 
Kindermoment en kinderen naar de kindernevendienst 
 
 
Zingen: Opwekking 775 ‘Bij het kruis’ 
 

1. Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat; 
waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 
Refrein  
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U!  
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2. Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt; 
waar mijn hart vergeving vindt 
en vrede. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 
Refrein  
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U!  
 
Bridge  
Heilig is de grond 
waar ik hoop hervond. 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik neer. 
Armen uitgestrekt, 
hier waar U mij redt; 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik. 
 
Refrein  
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U! Jezus. 
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Zingen:  ‘Ik bouw op U’ 
 

1. Ik bouw op U 
mijn schild en mijn verlosser 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
ik bouw op U en ga in uwe naam 2X 
 
2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam 2x 
 
3. Ik bouw op u 
mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd 
 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met u die mij hebt voortgeleid.2x 

 
Schriftlezing: Johannes 2:23-3:16 
 
Zingen: Opwekking 126  ‘Jezus vol liefde’ 
 

Jezus vol liefde,  
U wilt ons leiden.  
Wij prijzen U als onze Heer.  
Kom met uw kracht o Heer,  
en vul ons tot uw eer,  
kom tot uw doel  
met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer,  
heilig en rein, dat U Heer,  
volkomen steeds toegewijd zal zijn. 
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Overdenking 
 
Zingen: Opwekking 575 ‘Jezus alleen/Hij is de rots’ 

 
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
  
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
   
2. Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
  
door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, 
Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
  
3. Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
  
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
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4. Geen levensangst, geen stervensnood; 

dat is de kracht, waar ik in sta. 

Van eerste stap tot aan de dood 

leidt Hij de weg waarop ik ga. 

  

Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand. 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 

in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen! 
 
Zingen:  ‘Heer, U bent mijn leven’ 

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 

en met God de Vader en verenigt met uw volk 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 
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Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 
Bidden 
 
Collecte 
 
Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
 
Zegen 
  
 


